
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 

Zondag 27 augustus 2023 

   Dr. H. Nobel, Hoogeveen 

   Organist: mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 
Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

  

Intochtslied   Lied 217:1,2,3,4 

 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 



Lied    Zingenderwijs 45:1,2,5 (mel. Lied 753) 

 

Een woning die zo ruim is als  

het hart van onze God, 
zo hemelsbreed en wereldwijd: 

Daar komt geen mens tekort. 
 

Een huis dat vast staat als de trouw 

waarmee God ons bemint, 

waar niemand eenzaam is, en elk 

de ander zoekt en vindt. 
 

Wie onderligt, wordt opgericht. 

Wie zich verheft, die wordt 

genadig op zijn plaats gezet: 

voortaan een huisgenoot. 
 

Kyrie & Gloria 

* beden afgewisseld met Lied 333 

  

Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 

  

* glorialied   Lied 869:1,3,6 

 

Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 

de God die louter wonderen doet. 

Wij leven in zijn hoede, 

die onze vrede is, onze vreugd, 

in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 

 

Wat onze God in de aanvang schiep, 

dat wil Hij ook bewaren; 

wat onze God tot aanzijn riep 
doet Hij zijn trouw ervaren. 

De Heer regeert, en het is goed 
waar Hij de mensen wonen doet. 

Geef onze God de ere! 

 
 

 



Ik wil U, Heer, mijn leven lang 
van ganser harte prijzen 

en in mijn lied, mijn lofgezang 

mijn dank aan U bewijzen. 
Mijn hart, verheug u in de Heer, 

lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
Geef onze God de ere! 

 

  

Wegwijzing   Joh. 12:23-26 

  

- het Woord (Schrift en Tafel) 

Nodiging 

Binnenbrengen gaven  Lied 385:1,2,3 

 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
Wij mogen komen eten 

en niemand wordt vergeten. 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven, 

door God is het gegeven. 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 

en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 
 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar wordt de wijn geschonken 

en mondjesmaat gedronken. 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar vinden wij vrede, in overvloed. 

 

Lezing    1Joh. 4:9-12 

Prediking 

Lied    Rakelings Nabij p. 46 (mel. Lied 990) 

 

U roept ons tot de orde, 
om hier een lied te zijn, 

om samen uw hartslag te worden 

als tegenstem tegen pijn. 
 

 



U breekt ons stille zwijgen, 
en spelt het woord voor woord, 

hoe u hier gestalte wilt krijgen 

in liefde ongehoord. 
 

U nodigt stemmen tot zingen, 
bemoedigt ons tot daad 

en zegent het hart van wie gingen 

de weg waarlangs Jezus gaat. 

 

Lofprijzing (afgesloten met ‘zingen wij U lof toe’) 

Lied    Lied 405:3 

 

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde en majesteit. 

 

Zegening  

 

Vredegroet   Lied 421 

 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 

Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou 

 

Opwekking (eindigend met de bede ‘Marana-tha’) 

 

Lied     ‘Blijvende Nabije’ 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 
Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 
Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God. 
 

Blijvende Nabije, zegen ons, 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 
Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. (3x) 



 

Gemeenschap van brood en beker 

     herhalend zingen 

 

 To give and to receive are one, are one in truth. 

 (Vertaling: Geven en ontvangen zijn één, werkelijk één.) 

  

- gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis  Rakelings Nabij p. 68 (mel. Lied 840) 

 

Ik geloof in mijn God als de kracht, 
die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is, 

die een vuurvlam is in de nacht. 

  

Ik geloof in mijn God als de bron, 
van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 

die het woord sprak, waarmee het begon. 

  

Ik geloof in mijn God als het doel 
van de voeten die hier op de aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 

  

Ik geloof in mijn God als de stem, 
die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem. 

 

Gebeden 

 

Collecte:  Diaconie:’t Huis van Heden 

  

 

Slotlied   Rakelings Nabij p. 8 (mel. Lied 763) 

 

Gevoed met verhalen van leven, 
gelaafd met de wijn van sjaloom, 

zo willen wij ons gaan begeven, 

op paden van vrede en hoop. 
 

 



Wij trekken door land en woestijnen. 
De droom wijst de weg voor de voet. 

Een stem roept de groten en kleinen 

tot leven en God tegemoet. 
 

Gewekt door het heilig vermoeden, 
verlicht door de vlam van de Geest, 

begeven wij ons in Gods hoede, 

als mens die de toekomst niet vreest. 

 

De weg loopt dwars door de tijden. 
Culturen, zij vormen geen grens. 

Ons doel is het eeuwig verbeide: 

een mensheid gevormd naar Gods wens. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Zuiderkerkgemeente 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de zaal achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem voor 

revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg. 

Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die zorgen 

hebben.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Kiers 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Dhr. J. Meijerink, Tjalk 

 

Géén open inloop op dinsdagmiddag 

De komende weken zal er op dinsdagmiddag geen open inloop zijn. De 

eerstvolgende dinsdagmiddag met een open inloop is op 19 september 2023. 

Vakantie ds. Gerda van Vliet 

Van 19 augustus tot 9 september heb ik vakantie. Als het weer een beetje meezit, 

gaan we kamperen in Luxemburg. Ik heb er zin in. Even los van het werk, tijd 

voor ontspanning en bezinning.  

Omdat direct na mijn vakantie er voor mij een nascholingscursus is (11-12 

september), vervalt ook die dinsdagmiddag voor de open inloop. 

 

Doorgeven berichten 

Bij ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of andere zaken die u mij of de 

ouderlingen wilt laten weten kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of 

met de scriba, mw. Hilly Lanjouw. 

 

Open kerk 

Elke dinsdagmiddag in de zomermaanden is de kerkzaal open. U kunt daar vrij 

binnenlopen en even gaan zitten. Stil zijn of een kaarsje aansteken en uw 

gedachten de vrije loop laten. U kunt ook eens iemand meenemen die anders 

nooit in de kerk komt. De open kerk is er voor iedereen, gemeenteleden, mensen 

uit het dorp of wie er dan ook maar langskomt! Welkom!! 

  

’t Huis van Heden, Hospice Zuidoost-Drenthe 

Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is dan bestemd 

voor het Hospice. Bijna iedereen die ernstig ziek is, wil thuis sterven. Als dat 

niet kan en als opname in een ziekenhuis of andere instelling niet meer zinvol of 

gewenst is, biedt het hospice een uitstekend alternatief. Ernstig zieke mensen 

met nog een korte levensverwachting kunnen in een hospice hun laatste 

maanden, weken of dagen doorbrengen. 

Een eigen bijdrage dekt slechts een klein deel van de kosten. Het tekort wordt 

aangevuld door giften en donaties.              



Pelgrimswandeling 

Op 2 september 2023 wordt de eerstvolgende 

wandeling gehouden.  Ditmaal in Schoonoord 

in het prachtige Slenerbos. We starten met een 

middaggebed bij het hunebed “de papeloze 

kerk”. Vandaar lopen we een tocht van 6 km langs de Galgenberg, het Pieterpad 

monument, nog een bijzonder kunstwerk en we eindigen in het indrukwekkende 

“bos van de toekomst” waar gedenkplaatjes bij de bomen aangeven wie daar 

wordt herdacht. 

De start is om 13 uur bij de parkeerplaats “papeloze kerk” aan de N376. Er zijn 

geen kosten aan verbonden en iedereen die van wandelen in goed gezelschap 

houdt is van harte welkom. Er wordt geregeld gepauzeerd en met elkaar 

uitgewisseld. Zelf drinken en versnaperingen meenemen en goed schoeisel is aan 

te raden. Inlichtingen: pelgrimswandelingen@gmail.com 

 

Kopij Nieuwsbrief  !!!!!! 

Kopij nieuwsbrief van woensdag 30 augustus t/m 20 september 

sturen naar jenne.lanjouw@gmail.com 

 

Kopij Zuiderklanken  !!!! 

Kopij voor Zuiderklanken 30 augustus kunt u sturen naar 

Albert Meijering 

alb.meij@gmail.com 
 

Zondag 03 september  

Voorganger:  Dr. W. de Groot 

Organist: Mevr. W. Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Kerk en Pastoraat 

Uitgang:  Gebouwen  

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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Startzondag/Startweekend  "Kerken met Vaart" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het komende seizoen starten we met een gezamenlijke 

startzondag/startweekend. 

Zaterdag 16 september wordt er een gezamenlijke barbecue georganiseerd bij de 

Eben Haëzer kerk in Klazienaveen. En op zondag 17 september een 

gezamenlijke kerkdienst in de Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam. Het jaarthema 

van de PKN is dit jaar "Ga mee!". We gaan proberen dit thema tijdens het 

startweekend terug te laten komen. 

 

MET ELKAAR barbecueën voor alle gemeenteleden van "Kerken met Vaart" 

 

Op zaterdag 16 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijke 

barbecue. We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk gemeenteleden van de 

verschillende kerken aanwezig zullen zijn. Ook aan de kinderen wordt gedacht. 

Om het jaarthema "Ga mee!" toe te passen tijdens de barbecue vragen we u als 

gemeenteleden om een introducee mee te nemen. Iedereen is welkom! 

U ziet ook in de titel dat MET ELKAAR met hoofdletters geschreven staat, dit 

heeft een bedoeling. We willen namelijk met elkaar barbecueën. Daarom zou het 

fijn zijn als jullie als gemeenteleden iets mee neemt, bijvoorbeeld een salade, 

saus of iets dergelijks, zodat we ook daadwerkelijk met elkaar kunnen 

barbecueën, met een gezamenlijk voorbereide barbecue.  

De activiteitencommissie zorgt voor het vlees, de stokbroden, drankjes en de 

barbecues. Voor degene die geen vlees neemt, (graag even melden), zorgen we 

voor een vervanger. Jullie als  gemeenteleden zorgen voor de rest. 

Hebt u geen mogelijkheid om iets mee te nemen, of hebt u geen introducee 

kunnen vinden, geen probleem u bent altijd van harte welkom! 

De barbecue is op zaterdag 16 september tussen 16.30 uur en 20.00 uur bij 

de Eben Haëzer kerk in Klazienaveen. 

Deelname is gratis, een vrije gift stellen we wel op prijs. 

Wel willen we graag weten hoeveel personen er komen en wat u meeneemt, dit  

i.v.m. de organisatie. Opgave graag voor 10 september 2023. 

Omdat de barbecue dit jaar bij de Eben Haëzer kerk in Klazienaveen is, regelen 

we vervoer voor degene die graag gehaald en thuisgebracht willen worden. Laat 

het ons weten, want we willen graag dat iedereen mee kan doen. 



Er ligt een opgavenformulier in het voorportaal van de kerk waar u op kunt 

opgeven en aangeven wat u mee wilt nemen. Ook kunt u hierop aangeven of u 

vervoer nodig heeft.  

Of u kunt mailen of bellen met 

Aly Winkel  0630522280 

alywinkel@hotmail.com  

Gezamenlijke startzondag 

 

Op zondag 17 september organiseert Kerken met Vaart een gezamenlijk 

kerkdienst in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam,( Vaart ZZ 86 )met als thema 

"Ga Mee!" De dienst wordt door geleid door Ds. Gerda van Vliet, m.m.v. 

kinderkoor van Erica, de Cantorij en Jeugdkerk. De dienst begint om 10.00 uur, 

na afloop is er koffie, thee en limonade en natuurlijk iets lekkers. Tijdens de 

dienst is er voor de kinderen kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er 

oppas in de zaal achter de kerk.  
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